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Ik ben Leonard, de patroonheilige van

J de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw.
Zin om samen met mij op ontdekking

te gaan in dit monumentaal gebouw?
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Ben je er klaar voor?

Kom, dan vertrekken wel
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1 Marianum 5 Sacramentstoren
2 Sint-Annaretabel 6 Paaskandelaar
3 Sint-Leonardusretabel 7 Catharinaretabel

4 Kooromgang



Kijk eens even naar boven als je de kerk binnenkomt.
Hoog boven de middenbeuk heet Maria je welkom.

Het kunstwerk is zo opgehangen dat Maria blij is wanneer
je toekomt en droevig wanneer je vertrekt.

Dit prachtstuk heet een Marianum en
is gemaakt in 1534. Er zijn maar twee
zulke kunstwerken te vinden in Vlaanderen

Aan de voeten van Maria ligt de Duivel die ze overwonnen heeft.
Ze wordt omringd door zwevende engelen. Hoeveel engelen tel ij?
Teken het Marianum hieronder na met het juiste aantal engelen.

Kijk eens hoe mooi dit altaarstuk pas gerestaureerd is.
Klaar om bewonderd te worden door jou. Hier wordt het
verhaal van Anna en Joachim verteld, de ouders van Maria.
Er is heel wat gaande op het kunstwerk.
Overal staan figuren en de beelden dragen
prachtige fantasierijke kledij. Kijk zeker even
naar de andere altaarstukken in de kerk,

de beelden staan er veel stijver en strakker bij.

Het is moeilijk te zeggen in welk jaar dit zijaltaar gemaakt werd.
Wel zien we dat er verschillende jaartallen op staan. Zo ook op de
kader van het gesculpteerde middengedeelte. Ontcijfer de codes,
tel de getallen op en ontdek het jaartall
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Wat ben ik trots dat ik jullie dit mag tonen!

Mijn eigen altaarstuk: het Sint-Leonardusretabel.

Dit is een bijzonder interessant kunstwerk.

Kijk maar eens naar hoe gedetailleerd alles werd uitgewerkt.

Ik ben de beschermheilige van deze kerk.
Behalve de kerk bescherm ik ook de boeren,
het vee en de gevangenen.

Dat laatste kan je op veel andere afbeeldingen

Nu zijn we in het oudste gedeelte van de kerk. De bouw
ervan begon in 1231. Het is gebouwd in een negenhoek en
er zijn nog drie verdiepingen boven ons.

In het midden van het koor staat het hoofdaltaar.
Waar wij nu wandelen heet de kooromgang.
Hier vind je heel wat heiligenbeelden terug.
Misschien herken je er wel enkele?

van mij hier in de kerk goed herkennen In de kooromgang staan veel heiligenbeelden.

aan de handboeien.

De twee onderstaande heiligen verloren hun attributen.
Ga op zoek naar het beeld en teken zelf het missende object.

Het is hier een drukke bedoening. Hoeveel figuren kan jij tellen die
de grote Leonardus in het midden op dit retabel vergezellen?




Pas op dat je geen nekpijn krijgt van te lang naar dit
topstuk te staren! Met zijn 18 meter is deze wel heel hoog.
Er staan ongeveer 200 beeldjes op die heel wat
verschillende verhalen uitbeelden.

Deze sacramentstoren werd gemaakt

in het midden van de 16de eeuw in Antwerpen
en erna met de boot naar Zoutleeuw gebracht.
Dat moet nogal indrukwekkend zijn geweest!

Je hebt nu wel al door dat de sacramentstoren bijzonder hoog is.
Kan jij de volgende 3 voorwerpen van KLEIN naar GROOT
ordenen. Begin met 1 voor het kleinste object en werk zo naar
3 voor het grootste.

Je hebt een ladder nodig om de kaarsen aan te steken!
Deze kandelaar is meer dan vijf meter hoog en weegt
enorm veel. Hierdoor is het één van de grootste
paaskandelaars in heel Europal Het kunstwerk

werd niet in Zoutleeuw, maar wel in Brussel
gemaakt. Kijk nu eens even naar beneden:
drie kleine leeuwen en drie hondjes dragen
het werk omdat ze symbool staan

voor trouw en kracht.

Wil je weten hoeveel de paaskandelaar weegt?
Los dan het raadsel hieronder op.

1 paard + 5 schapen + 40 kippen + 2 honden

De paaskandelaar weegt: ... kg



Je bent aangekomen bij het derde retabel. In totaal zijn er
vier altaarstukken in de verschillende zijkapellen te vinden.
Opmerkelijk aan dit retabel is dat er geen
taferelen worden uitgebeeld, maar dat het
gevuld is met grote beelden.

Zie je hoe kleine Jezus aan de hand van Jozef
loopt, maar eigenlijk liever bij zijn mama Maria
wil zijn?

Kijk ook eens goed naar de predella - het voetstuk. Hier zie je hoe I
de Drie Wijzen uit het Oosten hun geschenken brengen bij de ‘
geboorte van Jezus.

Weet jij nog welke geschenken ze meebrachten?
Goed gedaan!

Als je op deze pagina gekomen bent,
heb je alle opdrachten volbracht.
Proficiat! Nu ben je een echte kenner.

Ik hoop dat je mij snel nog eens een
bezoekje komt brengen en neem dan
ook zeker je vrienden en familie meel!
Tot snell

Groetjes,
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Dit is een publicatie van IOED Zuid-Hageland in opdracht van Stad Zoutleeuw
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